
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vakantie naar  

               Gelderland 

In het plaatsje 

                      Heerde. 

Van 27 augustus t/m 

3 september 2021. 

  

 

 



Het is eindelijk vrijdag 27 augustus en dat betekent dat 

wij op vakantie gaan naar Heerde. 

Rob, Babs en Lyda zijn als eerste in Arnhem om de 

papieren en, de bus op te halen. 

Om 13.00 uur komt ook Alfredo aan in Arnhem en, hij is 

onze eerste deelnemer van de vakantie. Nu kunnen wij 

op weg naar Veenendaal om Fred en Bouke op te halen 

die al staan te wachten op ons. Onze andere 

deelnemers die worden gebracht naar ons vakantiehuis 

in Heerde. 

Rond 16.00 uur arriveren wij bij ons prachtige huis  in 

Heerde. Wij zijn nog maar net uitgestapt of daar wordt  

Adri al gebracht door familie. En niet veel later wordt 

onze laatste deelneemster gebracht en dat is Carolien, 

wij zijn compleet  en dus nu gaat de vakantie echt 

beginnen. 

Eerst maar eens een rondleiding door het huis 

waardoor wij ook gelijk de kamers konden verdelen wel 

zo makkelijk. Het was erg gauw beslist, boven de 

mannen en beneden de dames en, Adri sliep ook 

beneden. Dat was geregeld en dan nu de koffers uit de 

bus en naar de kamers brengen. Tot grote vreugde was 

er ook een lift hoe luxe is dat dus, de koffers in de lift 

en naar boven. 

 



Toen dat was gebeurd en de bedden opgemaakt waren 

en, alles was uitgepakt en een plekje had gekregen was 

het tijd voor het eten. 

Het diner van vanavond was niet zo bijzonder maar wel 

makkelijk. Het bestond uit Tomatensoep en, 

Champignonsoep met belegde broodjes. Daarna koffie 

met appeltaart en een toef slagroom dat maakte de 

maaltijd wel af. Er is daarna kennis gemaakt met elkaar 

en het was al snel duidelijk, de mannen konden het 

onderling  goed met elkaar vinden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de bus waar wij de hele 

week leuke uitstapjes mee gaan 

maken.  



 

                

                            

                                                                      

                        

Alfredo 

Bouke 

Fred 

Adri 

Carolien 

Onze deelnemers aan de vakantie. 



 

 

                             

 

                           

 

De eerste avond was al gelijk gezellig hoor, na het eten 

was er koffie met appeltaart en uiteraard met 

slagroom. Er waren ook wat spelletjes in het huis en 

een daarvan was woordrummikub, dus dat werd 

gespeeld . Het ene woord nog langer dan het andere 

het was erg leuk om dit met elkaar te doen. Na een 

lange spannende dag ging iedereen lekker slapen en 

gezond weer op. 

De begeleiders van deze week. 

Lyda Will 

Rob 

Babs 



 

 

  



Zaterdag 28 augustus. 

Helaas heeft niemand echt goed geslapen omdat, een 

vreemd bed, vreemde omgeving en dat was wennen. 

Maar  na de nodige kopjes koffie en warme broodjes 

en, een gebakken eitje kon de dag toch beginnen.            

Het weer buiten ziet er goed uit, niet koud en,  het is  

droog en soms een zonnetje. 

We hebben de ochtend rustig door gebracht en na de 

lunch zijn wij het plaatsje Heerde gaan verkennen.  

Daar konden wij ook gelijk de ansichtkaarten kopen om 

te versturen. 

                             

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

  

Als je op vakantie bent hoort daar natuurlijk ook een terrasje 

bij. Een ijsje of een kopje  koffie met een heel klein beetje 

likeur en slagroom, heerlijk.                               

Ook de ansichtkaarten zijn niet vergeten en, nadat iedereen ze 

had gekocht wandelden wij weer rustig naar ons huis. 

Het is helaas geen weer om buiten  op ons terras te zitten 

dan maar binnen nog wat drinken.  

Rob begon intussen aan het eten en, dat was voor vanavond 

nasi met kipsaté en kroepoek. Ook hoorde daar een toetje 

achteraan en dat was 2 kleuren vla met slagroom. 

’s Avonds spelen wij de woordrummikub met een drankje en 

chips.  

 

Ook Carolien genoot 

van een lekker glaasje  

rode wijn. 



Zondag 29 augustus 

Na een rustig wakker worden van iedereen stond ons 

een echt zondags ontbijt te wachten. Warme 

croissantjes met een gekookt eitje en koffie natuurlijk 

hoe heerlijk was dat. Maar het weer buiten  was 

ronduit slecht te noemen regen, regen en nog eens 

regen. Na overleg zouden wij vanmiddag naar het 

vogelpark in Ruinen gaan als het niet meer zou 

regenen.  

En ook  de ansichtenkaarten moesten nog geschreven 

worden dan konden wij die gelijk meenemen om op de 

bus te doen. 

Gelukkig werd het  later op de ochtend toch nog droog 

dus zogezegd zo gedaan. Dus na de lunch, jassen aan 

en op naar het vogelpark in Ruinen. 

 

 

                              



                                                                           

                   

                               

                                                   

 

 

 

De meeste 

vogels hielden 

zich schuil 

vanwege de 

regen.  

Dat was wel erg 

jammer!! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

  

 

 dus 

                                 

  

 

 

Nadat wij de vogels, kooikarpers, cavia’s en 

konijntjes hadden gezien was er nog een kopje 

koffie.                    

 

De koffie was op om 

daarna weer in de bus 

te stappen om ons op te 

knappen want, wij 

gingen uit eten. 

Iedereen had wel zin in 

pannenkoeken dus zo 

gezegd zo gedaan. 



 

    

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                                   

 
 

 
 



 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

                                                           

                                                

 Fred, Adri, Bouke en 

Alfredo die hadden 

nog wel ruimte voor 

een ijsje, nou ja ijsje 

zeg maar rustig ijs, 

wat een grote sorbet. 

De anderen die 

namen een 

bescheiden koffie. 

  

  

 

 

 



Maandag 30 augustus. 

Na de regen van gisteren was er zowaar een zonnetje 

te zien. Nadat er gedoucht was door iedereen stonden 

er verse warme broodjes op de ontbijttafel. De 

broodjes werden elke ochtend gehaald door Adri en 

Rob hoe lekker was dat. 

Na het ontbijt was het tijd voor Lyda om haar koffer te 

pakken en naar het station te gaan richting huis. Haar 

plekje werd ingenomen door Will.  

Rond 10.00 uur kwam Will binnen lopen en zij had een 

heerlijke traktatie voor bij de koffie en konden wij gelijk 

kennis maken met elkaar. 

Het zonnetje scheen best wel lekker en na overleg met 

elkaar werd er besloten om Carolien en Babs naar het 

dorp te sturen voor een vrouwen onderonsje en, de    

rest die gingen de hei bewonderen want die stond in 

volle bloei. 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Hoe mooi is 

dit 



 

                                        

                                                                               

 

 

    

 

 

                                          

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Adri met 

een 

mestkever 

 

 



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

Helaas was er geen schaapskudde met 

herder te zien maar zij lagen al heerlijk 

in het gras uit te rusten. 

 

 

En als je op de hei 

wandelt dan kom je het 

ijskarretje van Gijs tegen 

en dat moet geproefd 

worden. 
 



Helaas waren niet alle kledingzaken open in Heerde 

maar gelukkig vonden wij een behoorlijke grote 

kledingzaak die wel open was en, daar heeft Carolien 

een mooie blauwe sweater gekocht.  

Winkelen is ook heel vermoeiend en dat maakt ook 

dorstig dus, na het winkelen een terrasje opgezocht om 

daar van een cappuccino te genieten. 

Terug naar het huis gewandeld en daar kwamen wij  

onderweg prachtige Annabelles tegen. 

          

  

 

 

 

 

 

De mannen waren intussen ook weer terug van de 

hei en een ieder is wat voor zichzelf gaan doen. 

Babs begon aan het eten en er was gekozen voor 

geb. krieltjes met salade  en een bal gehakt en 

natuurlijk een toetje toe met slagroom.  

De avond werd gezellig met elkaar afgesloten. 



Dinsdag 31 augustus 

Deze ochtend was ook weer voor een rustig begin, wij 

hadden geen haast  want vanmiddag stond het 

bakkerijmuseum in Hattem op het programma. 

Het zonnetje was inmiddels weer gaan schijnen en wij 

hadden achter ons huis een prachtig terras met, een  

 

schommelbank en trampoline. Dat was wel wat voor 

Alfredo en Bouke , Fred en Adri deden het wat rustiger 

aan. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                

 

 

                                                      

   

 

 Ook dit is vakantie 



Na de lunch allemaal in de bus want de bakkers 

wachtten op ons want, wij gingen samen met de bakker 

een peperkoek mannetje maken en, om ze daarna 

gebakken en al mee naar huis te nemen voor ‘s avonds 

bij de koffie. 

                                       

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moesten wij op de 

bakker wachten. 

  

Carolien werkt ook een 

bakkerij en die voelde 

zich hier als een vis in het 

water.  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                                                                                                

 

    

 

                                                           

 

 

 

 

 

En dit is het 

resultaat van 

een middag in 

de bakkerij. 

Nadat wij de peperkoek mannetjes hadden 

gemaakt zijn wij nog een rondje museum gaan 

doen. Er was veel te zien over hoe het er vroeger 

aan toe ging in een bakkerij.      

 
 



                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Ook was er nog een demonstratie 

brooddeeg figuren maken. 

 

Van bovenaf konden wij het 

goed zien hoe de bakker dat 

deed. Het zag er zeer 

eenvoudig uit maar de 

bakker heeft zelf ook eerst 

goed moeten oefenen hoor.  

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Na het museum en ook het winkeltje bekeken te hebben, 

is er nog wat gedronken en, hebben wij ook nog een stuk 

gewandeld door het mooie Hattem op weg naar de auto. 

Weer in het huis aangekomen ging ieder wat voor zichzelf 

doen, om daarna aan te schuiven voor het avondeten. 

Het diner was voor vanavond, macaroni met veel 

groenten en saus door Bouke uitgekozen. Het smaakte 

heerlijk want de pan was bijna leeg. Daarna konden wij 

eindelijk de peperkoek mannetjes opeten. Met een kopje 

koffie was ons eigen baksel toch wel erg lekker.  

 



Woensdag 1 September 

We starten de dag rustig en na het ontbijt en iedereen 

is gedoucht en aangekleed gaan wij in overleg hoe wij 

de woensdag gaan door brengen.                                  

Will kwam op het idee om naar het historische plaatsje 

Elburg te gaan, en Adri wist dan nog wel een goede 

viskraam waar je heerlijke kibbeling kon eten en, dat 

was voor de poort linksaf. 

Het zonnetje was inmiddels lekker warm en daardoor 

een heerlijke dag om buiten te zijn en Elburg te gaan 

bekijken. Rond 11.00 uur vertrokken wij, want wij 

zouden de kibbeling als lunch gebruiken. Het was best 

wel druk in Elburg zeker in de winkelstraat en zo ook bij 

de viskraam maar, we hadden de tijd. 

  



De kibbeling was inderdaad erg lekker Adri dat heb je 

goed gekozen. Wij zijn daarna verder het stadje gaan 

verkennen en de prachtige gebouwen en de nodige 

leuke winkels. Bouke en Fred zagen een leuk poloshirt 

buiten op het rek dus wij naar binnen en aangepast. 

Nou ze stonden prima alsof de shirts voor hun gemaakt 

waren. Alfredo en Adri hadden ook wat gevonden,  Adri 

een grote zak met spekkies en Alfredo een mooie tas 

die komt altijd goed van pas, voor als je op vakantie 

gaat. Zo had iedereen wat gekocht. Maar van kleding 

passen en vis eten krijg je dorst en, terrasjes waren er 

genoeg maar wij kozen voor het kleine prachtige 

haventje om daar wat te gaan drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                              

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

Mooie echte 

oude boten 

lagen in Elburg 

in de haven. 

 

Prachtige echte 

oude schepen 

lagen in de 

haven van 

Elburg. 

 



Eenmaal weer op weg naar de bus kwam Bouke met 

het verhaal dat, Sinterklaas hier in Elburg aangekomen 

zou zijn met de boot vorig jaar november. Sinterklaas 

zou ook in het kasteel geslapen hebben en de zwarte 

pieten in het zwarte pietenhuis. Onze nieuwsgierigheid 

was gewekt. Na ong. 10 min. lopen zag Bouke natuurlijk 

het kasteel als eerste. Helemaal blij was hij en dat 

moest op de foto. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                              

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

                               

  

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                   

 

 

 

 
 

  

 

 

Onze shirts, 

sweater, tas 

en spekkies.  



Na een middag slenteren door Elburg en, nog onder de 

indruk van het Sinterklaashuis, zijn Adri, Fred, en 

Alfredo een Sinterklaasfilm  gaan kijken op de I pad van 

Bouke.  Het was lekker rustig en Will nam het er even 

van.         

 

                                                       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babs en Rob waren intussen begonnen met het avond 

eten, wat dit keer erg makkelijk was. 

Tomatensoep, stokbrood met kruidenboter , aioli  en 

huzarensalade.  

Na het eten was het weer een gezellige boel omdat er 

mens erger je niet werd gespeeld door Adri, Babs en 

Will en, de anderen gingen weer woord rummikub 

spelen.  

Na de koffie en, een frisje of een biertje was het toch 

weer tijd geworden om naar bed te gaan. Bouke en 

Fred waren wel een beetje de kwajongens want, Rob 

die vond van alles en nog wat in zijn bed. Het begon 

met een bloemetje in z’n bed en eindigde met zijn 

koffer omgekeerd in bed. 



Donderdag 2 September. 

Onze laatste dag met elkaar en, wij gingen naar de 

passieflora hoeve. Als het goed is konden wij daar 

prachtige vlinders en bloemen bekijken. 

                                                                

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

                                                                        

 

 
 

 

  

 

 

 



                                                                           

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                                                                               

 

 

                                             

 

 

 

                                                    

 

 

  

Het is inderdaad prachtig om te zien, al die rupsen, 

vlinders en, dan ook de geweldige mooie bloemen en, 

ook nog een wilde bloementuin. Ook Carolien heeft er 

van genoten omdat zij dicht bij de vlinders en bloemen 

kon komen. 

 

 

 

 

  



      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                  

                                                                      

 

 

Na dag vol van mooie vlinders en bloemen te hebben 

gezien, gaan wij weer op weg naar huis . 

Daar wacht ons nog een andere klus nl. koffers 

pakken, want er is een tijd van komen en gaan. De 

koffers waren snel ingepakt en daardoor was er nog 

tijd voor een drankje. Om 18.00 hadden wij 

afgesproken bij restaurant “de Postkamer”. 

 

  

 

 

 

 

Het eten was erg 

lekker en met volle 

buiken weer naar 

huis. 



De avond is door gebracht met veel gezelligheid en nog 

een spelletje mens erger je niet, wat nog afgemaakt 

moest worden. Deze avond is het toch vrij laat 

geworden voordat iedereen in bed lag, maar ja het was 

ook zo gezellig met elkaar.  

Toch waren wij allemaal weer op tijd op, het is altijd 

weer spannend als je naar huis toe gaat. De laatste 

spullen werden  ingepakt en, na een broodje uit het 

vuistje werd Carolien als eerste opgehaald. 

Alles netjes achterlaten en daar hoort ook de container 

bij die geleegd was voor de volgende groep. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dit was onze week in Heerde in vakantie huis de  

“De Rode Beer’’.  

Dank jullie wel voor de gezellige praatjes, de spelletjes, 

de grapjes en de zorg voor elkaar. 

Tot ziens en wie weet tot een volgende vakantie. 

 

Tendens vakantie waar je  

                               vrienden maakt. 

 

 



Wisten jullie  dat…………………………………………? 

Alfredo zich scheerde en, er kwam nog wat af ook.  

Bouke heel goed  het spelletje rummikub kon 

spelen.                                                                

Carolien heel graag winkelt.                                   

Rob de hele week de bus heeft gereden.           

Fred graag pindakaas lust.                                             

Adri elke ochtend de warme broodjes heeft 

gehaald met Rob.                                                     

Fred vond dat de haren van Will aan het einde van 

de dag waren ontploft.                                               

Alfredo een onderbroek en, een  overbroek heeft. 

Bouke heel graag in bad ligt en daarbij heel hard 

zingt.                                                                    

Carolien ook geniet van een glaasje rode wijn. 

Lyda op maandag naar huis toe moest en, Will 

haar kwam vervangen.                                          

Babs toch ook 2 keer  de bus heeft gereden.      

Adri graag mens erger je niet speelt.                    

Will elke ochtend een rondje ging wandelen met 

Alfredo. 

Dat wij allemaal nog wel een weekje wilden 

blijven.  


